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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 281 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Laat toe dat de ander lastig is 

 

“De  ander  kan  en  mag  behoorlijk  lastig  zijn,  en  dat  moet  je  zien  en 

toelaten:  laat dat  toe en doe daar niets mee. De  grote problemen  van 

mensen liggen dikwijls daar waar ze denken: ‘die ander is verkeerd bezig 

en daar moet ik iets aan doen.’ Dat is niet zo.  

Dus, de ander mag helemaal verkeerd bezig zijn en toch hoef je daar niets 

aan te doen. Als je vindt dat je een woord kan zeggen, als je vindt dat je 

iets kan doen voor die ander, mag dat wel, maar voel  je nooit verplicht 

om wat dan ook voor die ander te doen.” 

 

 

Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”  

(uit hoofdstuk 2: ‘De weg van loslaten’) © Mayil.com  
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